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Met genoegen nodigt het bestuur u uit voor de reguliere najaarsvergadering op 
zaterdag 14 maart in de Bergkerk (Dr. Kuijperlaan 2, Amersfoort). Graag horen wij 
uiterlijk 7 maart of u komt via roald.dijkstra@ru.nl. 
 
Het programma is als volgt: 
10.00-10.30  Inloop met koffie 
10.30-11.50 Ochtendlezing: 
   em. prof. Joost Baneke 

De geordende weg. Cassiodorus over psychologie, politiek en psalmen 
 
Volgens cultuurhistorica Hélène Nolthenius was Cassiodorus de 
enige in de zesde eeuw die het toenmalige verval van Rome 
probeerde te stoppen. Zij typeert hem als volgt: Een deel van zijn 
levenswerk valt samen met het levenswerk van de koning wiens eerste 
minister en schrijvende rechterhand hij is geweest: de Ostrogoot 
Theodorik. Men mag zich afvragen of Theodorik het predikaat ‘de Grote’ 
ooit gekregen zou hebben zonder de verstandige maatregelen die 
Cassiodorus uit zijn naam nam en de schitterende brieven die Cassiodorus 
uit zijn naam schreef. 

‘Ordening’ zou men kunnen opvatten als het sleutelwoord 
om Cassiodorus te begrijpen. Ordening van de ziel door te leven in 
temperantia. Maar ook in de politiek is het van belang de juiste maat 
te houden. En tenslotte vormen de psalmen een geordend middel 
om onze weg te volgen naar het nieuwe Jeruzalem. Maar kan 
ordening ook te ver doorslaan en te dwangmatig worden? 

In de lezing zal geprobeerd worden de actuele relevantie van 
Cassiodorus’ werk voor het voetlicht te brengen. 

  
 
11.50-12.00 In memoriams Sibbele de Boer en Gerard Rouwhorst (Nienke 

Vos) 
 
12.00-13.15  Middagpauze met lunch 
 
13.15-13.25 Bestuursmededelingen 
  

https://www.oudchristelijkestudien.nl/home
https://www.bergkerk.nl/index.php/contact
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13.25-14.45 Middaglezing 
drs. Hans van Reisen 
Welke vrouw wil zes mannen? Aspecten van Augustinus' uitleg van 
Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse vrouw (Joh 4,1-42) 

 
Eens in de drie jaar kunnen we haar op zondag ontmoeten, zeker in 
alle rooms-katholieke kerken. Op de derde zondag van de 
veertigdagentijd van het zogeheten A-jaar gaat de Samaritaanse 
vrouw met Jezus in debat. Dit jaar op zondag 8 maart, internationale 
vrouwendag! Misschien een mooie gelegenheid om op die dag de 
zondagsviering te bezoeken en zorgvuldig naar de preek te luisteren. 
De evangelielezing is lang, de preek erover meestal kort. Maar niet 
bij Augustinus.  

De van hem bewaarde preek over deze evangelietekst duurde 
langer dan een uur. Naast die preek is er een ouder commentaar van 
hem bewaard. Mooie aanleiding om de inhoud van beide nader te 
bekijken en te vergelijken. Augustinus is vanzelfsprekend kind van 
zijn tijd, maar ontpopt zich soms ook als een vrouwvriendelijke 
leraar, net zoals Jezus. Hans van Reisen neemt ons mee naar de 
bisschopskerk in Hippo Regius en naar de Jakobsput in Samaria. 
Neem zelf even een bijbel mee! 

 
Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten! 
  
Met hartelijke groet,  
Roald Dijkstra, secretaris 
 
U kunt het programma ook terugvinden op https://www.oudchristelijkestudien.nl. 
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